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CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 TURBO > SUBARU XV 1.6i 


Güne 


Cezalar yoldaymış! 

Aman dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla bir süredir çalışmayan trafik kameraları, EDS, hız radarları vesairenin yeniden devreye alındığı belirtilerek sürücüler trafik kurallarına uymaya davet edildi. Bu büyük ciddiyet karşısında kurallarta uymaktan başka ne gelir elden? Çaresiz uyacağız... Görüyor musunuz başımıza geleni... 


Hiç düşündünüz mü en son ne zaman trafik polislerini sahada gördünüz? 
Hayır, Cuma-Cumartesi geceleri alkol muayenesi yapmak için tezgah kuranları söylemiyorum. Ya da sotelenmiş gibi görünen gazete okuyanları! Trafiği düzenlemeye çalışan ya da akışı kolaylaştıran trafik polisleri. Yok ki göremezsiniz, artık büyük kazalar dışında kimseyle muhatap değiller, kazaya karışan sürücüler, hayatta kaldılarsa meseleleri kendi aralarında hallediyor! 


Özellikle İstanbul'da uygulanan bir trafik kuralı göze çarpmıyor, herkes kafasına göre takılıyor. Ellerde telefon, vites kolundan daha yoğun kullanımda, girilmez çıkılmaz sokak diye bir şey yok, sürücülerin trafik tabelalarını taktıkları yok. Trafik tam bir hayatta kalma mücadelesi. Bir şehiriçi yolculuğu bile kazasız belasız atlattıysanız, geçmiş olsun, “oh bugün de vardık” dedirtiyor. Kamyonlar ayrı bir vaka, halk otobüsleri ayrı. 
Taksi ve minibüslerin durumu zaten ortada. Hızla Mısır trafiğine doğru yol alıyoruz bakalım. Şimdi yapılan açıklamanın dumanı üzerinde diye herkeste bir yavaşlama olmuş görünüyor. Açıklamayı duymayanlarsa yavaşlamış TEM trafiğinde cambazlıklarına aynı hızla devam ediyor. 
Emniyet şeridi uyanıkları hiçbir şeyi umursamadan sağdan soldan vızır vızır geçiyor. 


Bakalım bundan sonra cezalar postalanmaya başladığında bu sürücülerin temposu devam edecek mi, beraberce göreceğiz. 
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HOT NEWS 


Yeni Focus görüntülendi 


Nisan ayında tanıtılacak olan yeni Ford Focus, fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçılara yakalandı. 
Portekiz'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Cascais bölgesinde yapılan çekimler sırasında fotoğraflanan otomobil, şık tasarımlı jantlarıyla dikkat çekiyor. 
Oldukça agressif bir tavan spoyleri bulunan otomobilin genel tasarımıysa güncel modele göre çok da farklı görünmüyor. Ama özellikle arka tasarımı Koreli Hyundai ve Kia hatchbacklerini çağrıştırıyor. 


Tesla sonunda Türkiye'ye geliyor 


Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla, Türk pazarına giriş hazırlıklarını sürdürüyor. 2018 içerisinde Türkiye pazarına giriş yapmayı planlayan Amerikalı şirket, ülkemizde öncelikle Model 3 satmayı planlıyor. Bilindiği gibi Tesla Model X uzun süredir galerilerde grey market olarak satılıyordu. 
Avrupa ve Amerika'da giderek yaygınlaşan Tesla'nın önünde- ki en önemli engel şarj istasyonları ağının bulunmaması. 
Türkiye'de kurmak istediği istasyonlar için Gersan Elektrik 

ile ortak çalışmalar yürüten şirketin istasyonlarını en başta İstanbul, İzmir ve Ankara'da açması bekleniyor. 
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Oyak Renault 2017 yılında otomobil, motor, şasi üretiminde ve ihracatında rekor rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 365 bin otomobil, 599 bin 335 motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi üretimi gerçekleştiren Oyak Renault, yüksek üretim performansıyla, Türkiye otomobil üretiminde ve ihracatında liderliğini sürdürdü. Kendi şasi ve motorunu da üreten Türkiye'deki en büyük entegre Otomobil Fabrikası olan Oyak Renault, 2017 yılında otomobil üretiminin yanı sıra motor ve şasi üretiminde 

de rekor kırdı. Geçen yıl 365 bin adet araç üreterek, Türkiye'deki en yüksek üretim sayısına ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme 
performansını yakaladı. Türkiye'de geçen yıl üretilen 1 
milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32'sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, 1998 yılından 
bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim liderliğini 2017 
yılında da sürdürdü. 


Hyundai, tamamen yenilediği SUV modeli Santa Fe'nin ilk resmi fotoğraflarını paylaştı. Yeni Santa Fe, marka adına yepyeni bir sayfa açarak gerek tasarım gerekse konfor anlamında çıtayı daha da yükseltmiş olmayı hedefliyor. D-SUV segmentinin yeni oyuncusu Santa Fe, güncel Hyundai modellerinden esintiler sunarken markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak da öne çıkıyor. Yeni Santa Fe, göz alıcı, yeni nesil ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla (Cascading Grille) oldukça modem bir görüntü sergiliyor. Dış tasarım, atletik ve cesur çizgilerle karakterize edilirken iç mekan ise birinci sınıf kaliteyi, yatay ve ferah bir düzen ile birleştiriyor. 4.770 mm uzunluğuna ve 1.890 mm genişliğe sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Artan dingil mesafesi sayesinde iç mekanda daha fazla konfor ve genişlik elde edilmiş. 


Skoda Türkiye'nin tarihinin bugüne kadar tek seferde yaptığı en büyük satışı 646 adet ile Novartis'e gerçekleştirdi. Filo pazarının en çok tercih edilen markaları arasında hızla yerini alan Skoda, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 646 adet Octavia aracın teslimatı gerçekleştirildi. Novartis firmasına araçları Feriye'de düzenlenen törenle, Yüce Auto Skoda Filo Satış Müdürü Harun Göktaş tarafından teslim edildi. 


Goldwing Türk pazarına sunuluyor 


Dünyanın en büyük motosiklet üreticisi Honda, Türkiye'deki Gold Wing kullanıcıları ile potansiyel müşterilerin bir araya geldiği özel bir gecede, amiral gemisi modeli yeni Gold Wing'in Türkiye'deki ilk tanıtımını gerçekleştirdi. 1975 yılında 1000 cc'lik mütevazi bir makine olarak piyasaya sunulmasından bu yana Honda'nın amiral gemisi olan Gold Wing, aynı zamanda lüks, kalite ve konfor bakımından da kalıcı ve rakipsiz bir şöhrete sahip oldu. Baştan aşağı yenilenen Gold Wing, daha agresif, daha kompakt ve çok daha çevik, gerçek bir üst sınıf motosiklet haline geldi. Bunun bir sonucu olarak, yeni Gold Wing'in cazibesi çok daha geniş bir kesimi etkisi altına alarak genç nesil motosikletçilere de hitap ediyor. Şehir içinde olduğu kadar şehirlerarası yollarda da keyif verici performans sunan Gold Wing, çift salıncaklı ön süspansiyon ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman gibi özelliklerle motosiklet sektörünün dünyadaki ilklerini temsil etmeye devam ediyor. 
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İşte Yeni € Serisi 


Mercedes-Benz, güncel C-Serisi'ni beşinci üretim yılına girerken makyaj masasına yerleştirdi. Küçük kozmetik yanında en son yeni A Serisi'nde de uygulanan dijital 


devrimler, C Serisi'nde de karşımıza çıkacak. Otomobilde yeni benzinli, dizel ve plug-in hybrid motorlar ürüm gamına dahil oluyor. AMG Line versiyonunda Diamond ızgara sunulacak. Ön tamponu yeniden tasarlanan otomobilin farlarında S Class etkileri seziliyor. Ultra mesafeli MULT-BEAM LED farlar bu sınıfta ilk kez sunulurken görünümü yenilenen arka aydınlatma grubunda da yeni desenler bulunuyor. Otomobilin elektronik mimarisi ise tamamen yenilendi. C Serisi'nin iç mekânında da önemli değişiklikler yapılmış. S Class örnek alınarak yenilenen kokpitte opsiyonel olarak artık tamamen dijital ekranlar yer alabiliyor. 
Yeni C-Serisi'nin dijital ekranlarında, S ve E Class modellerindeki gibi Classic, Sport ve Progressive adlı üç farklı stil kullanılıyor. Bu göstergeler arasında 5.5 inçlik renkli ekran yer alıyor. Tam dijital göstergeler ise isteğe bağlı olarak mevcut. Yeni 12.3 inçlik ekran, yüksek çözünürlük sunuyor. 
Yeni A Serisi'nde olduğu gibi direksiyon üzerindeki kumandalar dokunmatik özellikte. DISTRONIC adaptif hız kontrol sistemi de artık direksiyon üzerinden kumanda ediliyor. Otomobilin infotainment sistemi de artık sesli olarak yönetilebilecek. Bundan böyle Active Steering Assist kapsamında 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adaptif hız sabitleme sistemi ACTIVE DISTRONIC, aktif şerit değiştirme sistemi Active Lane Change Assist, acil duruş yardımı Active Emergency Stop Assist görev yapacak. Orta konsolun üstündeki multimedya ekranı da iki boyutta. Audio 
20 ile birlikte 7.0 inç ekran sunuluyor. Audio 20 ile birlikte ise 
ilk kez 10.25 inç ekran geliyor. C-Serisi, direksiyon simidine monte edilmiş dokunmaya duyarlı kontrollere de sahip. Yeni C Serisi, sürücüye desteği sunan ve öncekinden daha yüksek bir etkin güvenlik standardı sağlayan en yeni sürüş yardım sistemlerine sahip. Otomobil yarı otonom olarak kendi kendine yol alabiliyor. Alman markanın en çok satan modeli olan C Serisi, 2017'de dünya çapında 415 bin adet kişiye ulaşmıştı. 
Mart başında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan otomobil C-Serisi, bahar aylarında yollara çıkacak. 


Hurda teşviki yolda 


16 yaş üzerindeki aracını hurdaya ayıranlara yeni araç 
alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor 


Yeni vergi düzenlemeleri içeren Torba Yasa tasarısı TBMM'ye geldi. 
Otomobillerin yanında kamyon, kamyonet, hafif ticari ve otobüs gibi ticari vasıtaları Kapsayan yasaya göre 16 yaş Üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor. Hurda Araç Teşviği ile ilgili düzenleme geçen yıl da gündeme gelmiş ve düzenlemenin detaylarını görüşmek için sektör temsilcileri Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Ankara'da bir toplantı yapmıştı. Toplantıda 20 yaşa kadar araçların hurdaya çıkarılması öngörülmüştü. Meclis'e gönderilen Torba Yasa'ya göre İse yaş sınırı daha da düşürüldü ve 16'ya çekildi. 


Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 
bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 
yaş Üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor. 
Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar yaptığı açıklamada “Türkiye'de üretilen ve satılmakta olan otomobil ve ticari araçlar, ülkemizin tabi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilerimize daha çevreye duyarlı ve daha güvenli teknolojilerle donatılmış olarak sunuluyor. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusudur. Bu sebeple ilgili düzenlemeyi memnuniyet verici buluyoruz. Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla torba kanun tasarısı kapsamında 16 yaş 


üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu düzenlemenin 
2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle yapılacak düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıyor. 47 uluslararası otomotiv markasını çatısı altında toplayan sektörün çatı kuruluşu konumundaki Otomotiv Distribütörleri Derneği olarak, düzenlemenin uygulamasına yönelik de her türlü çalışmada katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” şeklinde görüş belirtti. 


Hurda Araç Teşviği düzenlemesini değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök de, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon otomobil ve hafif ticari araç olduğunu belirterek, “bunların üçte biri 16 
yaşından büyük. 2001 ve öncesi araçlar daha çok çevreyi kirleten araçlar ve güvenlik açısından tehlikeli. Burada amaç iç pazarı daha dinamik hale getirmek. Hurda teşviği çok olumlu bir gelişme. önemli olan bu araçların trafikten kaydının silinip tamamen parktan çekilebilmesini sağlamak. Dolayısıyla teşviğin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Satışlara pozitif etkisinin olacağını öngörüyoruz” dedi. 
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Opel yoğun ilgi gören modelleri Astra, Mokka X ve Corsa için “Black 


Edition” donanım seviyesini satışa sundu. Otomobillerini kişiselleştirmeyi 


ve farklı görünmeyi sevenlerin tercih edeceği donanım seviyesinde Alman otomobil üreticisinin modelleri standart olarak siyah tavan, 

yan aynalar ve jantlar ile geliyor. Black Edition donanım seviyesi ile meraklıları yeni Astra'ya ilk defa çift renkli olarak sahip olabilecekler. 
Dynamic ve Excellence donanım seviyelerinin arasında konumlanan donanım seviyesi, 125 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 17” siyah alaşımlı jantları ile Astra Black Edition trafikte dikkat çekmek isteyenlerin tercihi olacak. 

Mokka X Black Edition ise en üst donanım seviyesi olan Excellence'ın üzerine geliyor. 18“ alaşımlı siyah jantların yanı sıra, bu donanım seviyesinde Ön Çarpışma İkazı, Takip mesafesi göstergesi, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işareti tespit sistemi ve direksiyon simidi ısıtması gibi güvenlik ve konfor özellikleri de standart olarak sunulacak. Mokka 


Öpel'de 
Black 
Edition opsiyonu 


X Black Edition başlangıç fiyatı ise 154 bin 
200 TL. 

Corsa'da da Black Edition, en üst donanım seviyesi olarak sunulacak. 17” siyah alaşımlı jantların yanı sıra daha önce opsyionel olarak sunulan birçok teknolojiyi de standart olarak sunacak. Bunların arasında, 7" 
dokunmatik renkli ekran ve 6 hoparlör sunan 
R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi, LED farlar, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası ve otomatik yanan farlar gibi özellikler bulunuyor. Sadece 1.4 benzinli otomatik seçeneğinde sunulacak Black Edition'ın tavsiye edilen satış fiyatı 92 bin 900 TL olarak açıklandı. 


Jaguar'ın tamamen elektrikli modeli I-PACE, 1 Mart günü dünya çapında yapılacak canlı yayın ile tanıtılacak. 45 dakikadan kısa 


bir sürede şarj edilebilen, spor otomobil performansına ve SUV kullanışlılığına sahip Jaguar I-PACE, günlük kullanım için kusursuz 


bir otomobil olacak. Zorlu arazi ve sıcaklık koşullarında testlere tabi 


tutulan Jaguar I-PACE, İsveç Arjeplog'de bulunan soğuk hava koşulları test merkezinde -409C düşük sıcaklıktaki iklim koşullarına meydan okudu. Otomobili almayı düşünen İsveçli Tony Westerlund'un, Jaguar -PACE'in buzlu ve karlı yüzeylerdeki denge ve çekişi konusunda bazı tereddütleri vardı. Jaguar mühendisleri, zorlu koşullar altında nasıl test edildiğini deneyimlemesi amacıyla Tony Westerlund'u Arjeplog'a davet ettiler. Jaguar Otomobil Serisi Direktörü lan Hoban: “Jaguar I-PACE, kullanıcıların günlük yaşamlarını sürdürmeleri için hızlı şarj edebilme özelliğinin yanı sıra çeşitli şartlarda ve zorlu iklim koşullarında güçlü ve hassas performans sunar. Çok yönlü PACE ailemizin yeni üyesi Jaguar -PACE, aynı zamanda rakipsiz bir elektrikli performans SUV'u” dedi. 
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Toyota Land Cruiser 
Prado yenilendi 


Ondan fazla Avrupa ülkesinde segmentinin lideri olan 

Land Cruiser Prado iddiasını yeni, daha modern ve güçlü dış tasarımı, daha sofistike, konforlu ve yüksek kaliteli kabin tasarımı ve her türlü yol şartları için sağladığı sürüş kolaylığı ile şimdi daha da ileriye taşıyor. Yenilenen Land Cruiser Prado'nun kabin ergonomisi ile birlikte, yeni ön konsol tasarımı da geliştirildi. Daha büyük 8 inç'lik multimedia ekranı, Optitron sürücü göstergeleri ve direksiyondan kontrol edilebilen 4.2 inç'lik çok fonksiyonlu ekran ön konsolda görsel bir zenginlik sunuyor. Bununla birlikte araç içi konforu da, ön koltuklardaki soğutma, arka koltuklardaki ısıtma, otomatik klima, ısıtmalı ön camlar ve yeni akıllı anahtar tasarımıyla artırıldı. 

Yeni Land Cruiser Prado'nun uzunluğu 60 mm uzayarak 4,840 mm'ye çıktı. Böylelikle sıra dışı bir manevra kabiliyeti elde edilirken, dönüş yarıçapı ise sadece 5.8 metre oldu. 
Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön tampon, çamurluklar Land Cruiser Prado'nun eşsiz tasarım mimarisini daha da geliştirdi. Yenilenen ön far ve arka stop grubu ise, aracın çekiciliğini artırdı. Land Cruiser Prado'nun güçlü duruşu, en az 215 mm'lik yükseklik, 31 derecelik yaklaşma açısı, 25 derecelik ayrılma açısı ve 22 derecelik karın açısı ile desteklendi. 

Yeni Land Cruiser Prado, 177 HP güç üreten 2.8 litrelik D-4D turbo dizel motorla birlikte satışa sunuluyor. 
Türkiye'de ise MTV ve tescil masrafları hariç 157 bin 500 
Euro fiyat ile satışa sunuluyor. 


Hyundai (30 Fastback 
Avrupa'da satışa sunuldu 


Hyundai, hatchback ve sedan gövde tiplerine alternatif olarak geliştirdiği i30 Fastback modelinin Avrupa'da 
satışına başladı. C segmentine farklılık getiren 130 
Fastback, ülkemizde de son çeyrekte yollara çıkacak. 
Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş 
asistanlarıyla son derece iddialı bir otomobil olan 130 
Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş 

kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor. Beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve sertliği yüzde 
15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılan 
otomobil, yüksek seviyede konfor sağlarken aynı zamanda daha dinamik ve daha çevik bir sürüş deneyimi 
de sunmuş oluyor. 1,425 mm'lik bir yüksekliğe sahip 130 
Fastback, beş kapılı kardeşine göre 30 mm daha alçak. 
Bu sayede zarif ve dinamik hatlarını rahatlıkla vurgulayan otomobil, sportif tamponlarıyla da bünyesindeki dinamizmi simgelemeye devam ediyor. 
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OT NEWS 


Stratos yeri dönüyor! 


Lancia'nın efsanevi modeli Stratos Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobilseverlerle buluşacak. Ama bu bir Lancia üretimi olmadığından tam bir geri dönüş ya da seri üretim anlamı taşımıyor. Manifattura Automobili Torino (MAT) ve New Stratos Gbr tarafından 2010 tarihli Pininfarina konsept tasarımından üretilen ikonik otomobilden sadece 25 kopya olacak. Ferrari F430 Scuderia platform üzerinde yapılandırılan yeni Stratos'ta 550 HP'lik motor yer alıyor. Lancia gerçek Stratos'tan 1973-1978 arası 
492 adet üretmişti. Yeni otomobilde Lancia markası da yer almayacak. 


B (| ü hi i ve 


Borusan Otomotiv'de Kurumsal İletişim Müdürü görevine Aslı Kayadeniz atandı. Borusan Otomotiv'deki 25 yıllık çalışma hayatının ardından emekliye ayrılan ve 1 Mart 2018'e kadar Kurumsal İletişim konusunda İcra Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek olan Fatma Tüker yerine 1 Ocak 2018 itibari ile Kurumsal İletişim Müdürü göreviyle Aslı Kayadeniz atandı. Avusturya Lisesi mezunu olan Aslı Kayadeniz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitiminin ardından 1998 yılında Borusan Otomotiv'de çalışma hayatına 
başlamıştır. Borusan Otomotiv Grubu'nda çeşitli görevler üstlenen Kayadeniz, 2014 
yılından bu yana da BMW Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yapmaktaydı. 
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Rolls-R hmetsiz bir biçimde sizi yolculukrr ii ni. Rolls-Royce SUV'unun 


olan SUV modelini üç yıl önce Financial 


Times'da çıkan yazıyla duyurmuştu. O günden İLİN Gullinan 


bugüne bütün dünya yeni ve farklı Rolls- 
Royce'un gelişini bekliyordu. Bu bekleyiş sona erdi. Rolls-Royce, yeni motorlu aracının isminin “Cullinan” olacağını duyurdu. Rolls-Royce 
CEO'su Torsten Müller yaptığı açıklamada ; “Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. 
“Cullinan”, kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan “Cullinan” elması gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor.” Cullinan Elması”nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendi. 
Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor.” dedi. 


4 101 1000 
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e-Spor'un yeni oyuncusu: Renauli 


İnovasyonun öncüsü Renault, son yıllarda ilginin 

giderek arttığı e-Spor dünyasına, Avrupa'nın en yüksek performansına sahip Fransız ekibi Team Vitality ile birlikte adım atıyor. 


Renault ve Renault Sport Racing, güçlerini Team Vitality ile birleştirerek Renault Sport Team Vitality'yi kurdu. 
Renault Sport Team Vitality, 25 milyondan fazla oyuncuya sahip otomobil sporu oyunu olan Rocket League Championship Europe'un yeni sezonunda yer alıyor. Philip Paschmeyer, Victor Locguet ve Sandro Holzwarth'ın liderliğini yapacağı takım, Renault'ya e-Spor tutkunları ile iletişime geçme fırsatı sunuyor. 


Renault markası, ayrıca League of Legend ve Fifa turnuvalarında oyuncuların ekip kıyafetlerinde yer alarak bu alanda Adidas, Omen by HP, Volvic ve Canal* gibi büyük markalarla aynı kategoride yer almış oluyor. 


Renault Grubu Global Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama İletişim Departmanı Başkan Yardımcısı Bastien Schupp, 

“Bu ortaklık, bize yepyeni genç bir kitleyle iletişim kurma 

anlamında olağanüstü bir fırsat sunuyor”. 


RENAULT SPORT 
TEAM VITALTY 


“Vitality'nin e-Spor vizyonu ve uzmanlığı ile bizim motor sporlarındaki başarılı geçmişimizi bir araya getirmek harika bir ortaklık olacak. e-spor parlak ve umut verici bir geleceğe sahip. Renault Sport Racing üzerinden bu genç oyuncular ile iletişim kurmak ve bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. 
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HOT NEWS 


Musk ın hayalleri 


Zaman büyük hayallere doğru işliyor. 1971'de Ay'da yol alan Moon Buggy ile başlayan “uzayda araba macerası”, Elon Musk'ın Tesla Roadster'i ile yeni bir boyut kazandı. 
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Geçen ayın en fantastik olayı hiç şüphesiz Elon Musk'un girişimleriyle kurulan SpaceX, Falcon Heavy adlı uzay aracının Cape Caneveral uzay üssünden fırlatılmasıydı. SpaceX ve Tesla şirketlerinin Kurucusu milyarder işadamı Elon Musk roketin içerisine Tesla Roadster aracını da koydu. Roadster, 1971'de Ay'da görev yapan GM yapımı Moon Buggy'den sonra uzaya giden ilk gerçek otomobil unvanını elde etti. Arada elbette başka yürüyen araçlar da oldu ama her biri robotik aygıtlardı. Fırlatma esnasında üç roketle kalkışını gerçekleştiren Falcon Heavy, ayrılan iki roketini dünyaya sağlam bir şekilde geri gönderdi. Fırlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra dünyaya geri döndü. 


Falcon Heavy ise bu aşamadan sonra saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaştı. 
Amerika'nın Florida kentindeki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan Falcon Heavy, canlı yayınla takip edildi. Uzay aracının Mars'a doğru ilerleyişi devam edecek. Elon Musk gazetecilere yaptığı açıklamasında “Otomobil dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. 
Yörüngede bir kaç yüz milyon, hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz” demişti. Musk araca takılmış kameralardan “inanılmaz görüntüler” elde edeceklerini de söylüyor. 

Falcon Heavy'nin içine yerleştirilen kırmızı Tesla Roadster'in sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturtuldu. Otomobilin müzik sisteminde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısı çaldı. 
Mars'a yolculuk için ilk adım olarak görülen tarihi 

anı milyonlarca kişi canlı yayında izledi. Bu elbette Tesla'nın marka şöhretini parlatmaya yönelik fantastik bir manevra, coşkulu bir reklam adımı. Bir gövde gösterisi. Tesla Roadster, en uzağa gidebilmiş otomobil olarak hayallerde yerini çoktan aldı bile. Bu işten karlı çıkan mı? İlk olarak Tesla Roadster'in okuncaklarını yapan Matchbox oldu. Tabii şimdilik! 
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LANSMAN . 


Iman üretici Mercedes-Benz, Nissan ve Renault ile kardeş proje olarak yola çıkıp kendi geliştirdiği ilk pikap modeli X Serisi'ni geçen yaz Cape Town'da tanıtmıştı. 
Dünya lansmanından sonra lüks kamyonet Aralık ayında Türkiye'de de kısıtlı adetlerle satışa sunuldu. Mercedes-Benz Türk, Yeni X-Class modelini özel basın deneme sürüşü etkinliğiniyse alışılmadık biçimde satışların başlamasından sonra gerçekleştirdi. 


Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz'in de katılımıyla gerçekleşen test sürüşünde off-road parkurda ve ormanlık arazide aracın off-road kabiliyetini tanımaya çalıştık. Tufan Akdeniz test sürüşü etkinliğinde, “Türkiye'de 50.yılımızı kutladığımız 2017 yılında X-Class dâhil olmak üzere toplam 9.041 adet araç sattık ve karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında ikinci sırada yer aldık. Pick-up segmentine hızlı bir giriş yaptığımız ve Türkiye'de Aralık ayında satışa sunduğumuz X-Class aracımızdan kısa sürede 238 adet satarak Mercedes-Benz küresel satışları içinde en fazla X-Class satan ülke olduk” dedi. 


Pick-up dünyasının “yıldızı” Mercedes-Benz X-Class 
2017 Aralık ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulan 
Mercedes-Benz X-Class, üç farklı kokpit süslemesi, ikisi kontrast 


dikişli deri olmak üzere altı farklı koltuk döşemesi ve iki farklı tavan rengiyle müşterilerine zengin malzeme ve renk çeşitliliği sunuyor. 
Bu sayede araç, iç mekânda orta boy pick-up segmentindeki konfor ve değer anlayışını yeni bir seviyeye taşıyor. 


Pick-up pazarına güçlü bir giriş yapan ve pazarın değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class; çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla güçlü görünüme sahip. Araç; güçlü karakteri, dinamik görünümü ve heyecan uyandıran tasarımıyla dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor. 


Dört ve altı silindirli motorlarla sunulan Mercedes-Benz X-Class, X 
220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/KW) olmak üzere iki 
farklı motor alternatifi ile pick-up dünyasının yıldızı olmaya aday. 
Bu yıl sonbaharda ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de eklenecek. 


Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, “Low Mod” ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyel ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. 
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LANSMAN 


Pick-uplara premium standartlar 

Zarif ama aynı zamanda heybetli çizgileriyle dikkat çeken X-Class, pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerini yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz'e özgü karakteristik değerleri daha da zenginleştiriyor. Araç, kullanıcısına üç farklı donanım seçeneği, dört ve altı silindirli motor, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, altı vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor. 


X-Class'ın arka tamponunda bulunan basamak ile 90 derecelik açıyla açılan bagaja erişim ve yükleme, kullanıcısına oldukça kolaylık sağlıyor. Çamurluk aralarına bir Euro palet sığacak şekilde tasarlanan X-Class, üçüncü stop lambasına entegre LED aydınlatma ünitesi ile yükleme alanının tamamını aydınlatıyor. 
Orta konsoldaki düğme ile aktif hale getirilen aydınlatma, araç çalıştırıldığında otomatik olarak kapanıyor. Ayrıca, kompresör gibi cihazları çalıştırmak üzere yükleme alanında bulunan12 voltluk soket de araçta standart donanım olarak sunuluyor. 


Donanım seçenekleriyle iş ve yaşam tarzında fark yaratıyor Benzersiz bir tasarımla yollara çıkan ve büyük bir ilgiyle karşılanan Mercedes-Benz X-Class, sunduğu üç farklı donanım seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor: 

* X-Class PURE: Klasik dayanıklı kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerde ideal. 
Her türlü işi sırtlayan X-Class PURE, aynı zamanda konforu ve tasarımıyla müşteri teslimatları, sevkiyatlar ve özel kullanımlar olmak üzere farklı beklentileri de karşılıyor. 

* X-Class PROGRESSİVE: Güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı hem de konforu ile kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerine cevap veriyor. 

« X-Class POWER: Ürün gamının bir diğer seçeneği olarak sunulan ve şehir yaşamı için sunduğu yüksek donanım paketi ile dikkat çeken X-Class POWER; tarz, performans ve konfora önem verenler için ideal bir seçenek oluyor. 


PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRES-SIVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ve alt koruma ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve 17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor. Tıpkı ön tampon gibi arka tampon da donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı stile bürünebiliyor. 


Zengin konfor ve güvenlik donanımları 

Mercedes-Benz X-Class, zengin konfor ve güvenlik donanımlarıyla dikkatleri Üzerine çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise Aktif Fren Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi ve altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED farlar standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak 360 derece geri görüş kamerası da sipariş edilebiliyor. 


Mercedes-Benz X-Class Off-road yetenekleri 

Su geçiş derinliği 600 mm 

Yerden yükseklik Ön aks 202 mm 

Arka aks 221 mm yükseltilmiş süspansiyon ile Yaklaşma/uzaklaşma açısı 28,8*/23,8* 

30,1*/25,9* yükseltilmiş süspansiyon ile 

Maksimum eğim açısı 49,8*/49* yükseltilmiş süspansiyon ile Rampa açısı 20,4*/22* yükseltilmiş süspansiyon ile Maksimum tırmanma kapasitesi 90100 


Automobile Insider 


Kar, kış ve lastik meseleleri 


Gerçi tam anlamıyla bir kış yaşamıyoruz ama kış lastiği bilincine varmamız gerekiyor. Ne zaman kış lastiğine geçmeliyiz? Ya da geçmeli miyiz? 


Bu yazının yazıldığı günlerde Marmara bölgesinde lodos sebebiyle hava sıcaklığı 17-18 santigrat derece civarındaydı. Bu sene maalesef kar görmeden kış mevsimini kapatacakmışız gibi duruyor. Avrupa ise beklenmedik ölçüde yağışlı ve soğuk ve güneşsiz bir kış geçiriyor. 

Yazı planlaması yaparken bu ayın yazı konusu olarak kış lastiklerinden bahsetmeyi öngörmüştüm. Havaların bu kadar sıcak geçtiği bir kış ayında kış lastiği hakkında yazıp yazmamakta çok tereddütler yaşadım. Neyse. 

Önce isim konusunda piyasadaki kafa karışıklığına bakalım. Bazı firmalar reklamlarında kış lastiği terimini kullanıyorlar diğer bazı firmalar ise kar lastiği terimini kullanıyorlar. Kar Lastiği” ile “ Kış Lastiği” arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Kış koşullarına uygun üretildikleri ve kar da bir kış etkisi olduğu için Kış Lastiği tanımlaması daha doğru gibi duruyor. Yazıda hem kış hem de kar lastiği terimlerini kullanacağım. 

Kış lastiğinin tarihçesine bakacak olursak, 1933 yılına kadar yollarda kar ve buz olduğunda araç sahipleri korkudan yola 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çıkamıyorlardı. O tarihte Michelin bildiğimiz kar lastiklerinin atası olan çivili lastikleri piyasaya sürdü. O tarihten beri değişik lastik imalatçıları değişik tasarımlı lastikler yapıp satışa sundular. 

1982'de yine Michelin tarafından piyasa sürülen MİCHELIN XM--S100 lastiği gerçekten bir devrim niteliğindeydi. İlk defa bu lastik üstünde 900 tane ince lamel bulunmaktaydı. Lastiğin hamuru da yumuşak olduğu için her bir lamel esneyerek karı birer pençe gibi tutuyordu. Günümüzde imal edilen tüm kar lastikleri ayni prensiple işlev görmektedir. 


Kış lastiklerinin, özel lamelli yapılarının yanında, üretildikleri silika esaslı malzeme yumuşaktır ve 7 *C 'ın altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırmaktadır. 
Normal lastiklerinin kauçuk malzemesi ise 7 “CÇ 'ın altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması azalmaktadır. 

Bir lastiğin kış lastiği kabul edilebilmesi için yanağında kar sembolü olmalıdır. Sembolün kullanım şartları ise RMA (las- 


tik imalatçıları birliği) ve ASTM (Amerika malzeme test birliği) F1572 - 08(2015) test şartnamelerinde anlatılmıştır. 


Piyasa dört mevsim diye isimlendirilen M-S ( M — Mud — Çamur/ S — Snow — Kar ) lastikler içinse şu anda uluslararası bir standart yoktur. Dolayısıyla imalat sebebi çamurda ve karda gitmek gibi düşünülse bile hangi koşullarda ve kimler tarafından test edildiği belli olmayan lastiklerdir. 


“Kış Lastiği “sembolünü taşımayan MS Dört Mevsim lastiklerinin desen yapısını incelediğiniz zaman yeteri kadar “lamele” sahip olmadığı için kar üstünde gerçek bir performans beklememek lazımdır. Ayrıca bu lastiklerde kullanılan hamurun da kısmen yumuşak olması sebebiyle sıcak havada da iyi bir yaz lastiği görevini yapamayacağı açıktır. 


Peki, sıcakta ya da ılık havada üstünde kış lastiği kullanırsak ne olur? Müşteri olarak ilk hissedeceğimiz şey lastik hamuru yumuşak olduğu için, araç konforu artacaktır. Lastik yumuşak olduğu için araç kullanımda çok elastik olacaktır, özellikle sert manevralarda aracın cevapları beklenmedik şekilde bozulacaktır. Az önce söz ettiğimiz lameller kar yerine sıcak asfaltı tuttukları için çabucak aşınacaktır. Dolayısıyla bir sezon sonraki karda beklenen performansı veremeyecektir. En önemlisi de yapılan testlerde görüldüğü gibi kış lastiği ile sıcakta yapılan fren mesafesi yaz lastiğinden daha uzun çıkıyor. 


Ben kullanıcı olarak meteorolojiden “kar yağacak” “aman kara kış geldi” ikazları gelmediği sürece kış lastiklerini takmıyorum. 
En kötü olasılıkla 1 ya da 2 gün işe taksiyle giderim o kadar. 
Çünkü gerçekten çabuk aşınıyorlar. Ancak unutmamak lazım ki kar lastiklerinin verimli kullanılma ömürleri de 5 yıldır. Bu süreyi geçen kış lastikleri işlevsel açıdan zayıfladıkları söylenmektedir. 
Yani kullanmasanız da eskiyorlar. 


Yasal mevzuata bakacak olursak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2016 senesinde bir genelge yayınlayarak kış lastiği konusuna bir açıklık getirdi. 


Bu genelgeye göre; 

Kış Lastiği Zorunluluğu 

Madde 5- (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. 

(0) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili 


YAZ LASTİĞİ 


Lameller sayesinde kar üstünde tutunma sağlanır 


Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. 

(8) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay arttırabilir. 


Kullanım Şartları 

Madde 6- (1) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. 

(2) Kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. 

(3) Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur. 

(4) Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. 

(5) Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(6) Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 mm den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. 

(7) Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. 


Aracımıza hangi ebatta kar lastiği takalım. Açıkçası bunda bir fikir birliği yok. İki ayrı görüş birbiriyle çekişiyor. 


Birbirine tamamen zıt iki görüşünü aşağıda paylaşıyorum: ADAC (Alman Otomobil Kulübü): Araç üzerinde izin verilen en dar kış lastiğini kullanılmalı. Bu şekilde birim alana uygulanacak ağırlık artacağı için, lastik karı ezerek olabilecek en iyi tutunmayı sağlayacaktır. (Kar üstündeki yarış araçlarının lastikleri çok incedir ancak o lastiklerde çivi de kullanıldığı için amaç çivileri asfalta ya da buza kadar indirmektir) 


Continental, (lastik üreticisi): Araçlar üzerinde izin verilen en geniş kış lastiğinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde kış lastiklerinin lamelleri kar üstünde daha fazla tutunma sağlayacaktır. Dar lastiklerin sürüş performansını düşüreceğini söyleyerek, müşterilerinin yaz aylarında olduğu gibi kışın geniş lastikler takmaya resmen teşvik ediyor. 
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Büyük A'nın dönüşü 


Mercedes-Benz'in en küçüğü A Serisi, 4. nesilde taşıdığı teknolojilerle sınıfına hüyük ağırlık getirecek, ama muhtemelen fiyatıyla kompakt sınırlarına sığmayacak. 


Süreyya İZGİ /Amsterdam 
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Mercedes- 
Benz A 
Serisi dünya lansmanına 
Daimler AG 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı Dr. 
Dieter Zetsche i evsahipliği yanıtı. 


ercedes-Benz premium kompakt sınıfta dördüncü nesile segment standartlarını yeniden belirleyecek özelliklerle geçiyor. Bundan sonra premium olmak isteyen 

kompakt modellerin işi biraz daha zor olacak. Alman üretici 4. nesil A Serisi'ni Amsterdam'da gerçekleştirdiği dünya lansmanında tanıttı. e-motoring olarak katıldığımız lansmanda yıldızlı markanın giriş modelindeki yüksek standartlarla tanıştık. 
Amsterdam'da De Kromhouthal'da gerçekleştirilen dünya prömiyerine Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dieter Zetsche'nin yanı sıra marka yönetiminden önemli isimler de katıldı. Yeni A Serisi ile Mercedes-Benz yepyeni teknolojilerini premium kompakt sınıf müşterileriyle buluşturacak. Şık ve dinamik tasarımının yanında devrimsel unsurlara sahip iç mekanıyla yeni A Serisi, ilkbahar aylarında satışa sunulacak. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, ilk etapta A200, A250 ve A180d olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel olmak üzere üç motor seçeneğiyle boy gösterecek. A200'de silindir kapatma özelliğine sahip 1,4 litre hacimli 163 beygir gücünde turbo benzinli motor sunuluyor. 


Birinci nesil A Serisi'nin 1997'de Elk (geyik/slalom) testlerinde takla atması üzerine, sınıfında görülmedik şekilde standart olarak ESP ile donatılmasının ardından yeni A Serisi yine devrimsel özelliklerle geliyor. Bu tatsız anı nedeniyle bu otomobilin lansmanında geyik maskotu bir sembol gibi geçmişe nazire olarak kullanılmış. Her şeyden önce markanın yepyeni kabin içi iletişim ve bilgi yazılımı MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ilk olarak yeni A Serisi ile hayata geçiyor. Bunun yanında otomobilde silindir iptalinden güvenlik donanımlarına birçok özellik, müşterilere gerçek premium kompakt otomobil tadını yaşatacak. 


Otomobilin taban tasarımında Formula 1 otomobillerindeki gibi alt yüzeyin egzoz hariç tamamen dümdüz olması gibi müthiş bir aerodinami özelliği de bulunuyor. Otomobilin kapıları açıldığında arkadan ve yandan gelen bisikletlileri görmesi en dikkat çekici güvenlik özelliklerinden biri olacak. S Serisi'nden trasnfer edilen MULTIBEAM LED farlardan yüksek dirençli kabine, PRE-SAFE© Sistemi'nden gelişmiş kamera ve radar sistemlerine müthiş güvenlik teknolojileri, izolasyon standartları, konfor düzeyi ve tabii sürüş dinamikleri ve performans özelliklerini yeni A Serisi'nde kullanıma sunuluyor. Yüksek standartlarıyla A Serisi premium kompakt sınıfın gerçek sahiplerini ayrıştıracak. 
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1997'de Mercedes-Benz için bir devrim olan ilk önden çekişli mode- 


li olan A Serisi'nin ardından 2004 yılında ikinci nesli piyasaya süren Alman üretici, 2012 yılında yüksek yapıdan vazgeçip geleneksel hatchback gövde formunu benimsemişti. Mercedes-Benz, üçüncü A Serisi jenerasyonunda sadece hatchback gövde ile yetinmeyip, sedan CLA ve crossover GLA versiyonlarıyla yeni kulvarlara da açılmıştı. Bu gövdenin de sedan ve crossover versiyonlarının yolda olduğunu beklemek hayal değil. Yeni A-Serisi, Mercedes-Benz'in yalın tasarım felsefesinin bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. 
Yeniden ele alınan ölçüler ve gövde orantılarıyla Mercedes-Benz A-Serisi'nin tasarımı yeniden yorumlanmış. 


Devrim niteliğinde iç mekân tasarımı 

Mercedes-Benz, devrim niteliğindeki iç mekân mimarisine yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımı damgasını vuruyor. Mercedes-Benz bir ilke imza atıyor ve gösterge panelinde bir siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. Kokpiti domine eden yenilikçi geniş ekran tamamen açıkta dururken türbin görünümlü havalandırma ızgaraları sportif tasarımı destekliyor. 
Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor izlenimi uyandırıyor. Ambiyans 
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aydınlatması bu etkiyi daha da arttırırken, isteğe bağlı olarak 64 
farklı renk alternatifi sunuluyor. Yenilikçi gösterge paneli; iki adet 7 
inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor. 


MBUX — Mercedes-Benz User Experience 

Yeni A-Serisi, aynı zamanda “Mercedes me connect” teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi “MBUX — Mercedes-Benz User Experience” ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. 
Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor. Yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi MBUX ile birlikte yeni ve daha da geliştirilmiş Mercedes me 


hizmetleri devreye giriyor. Park edilen aracı bulmayı kolaylaştıran araç konumunu belirleme özelliği ve park halindeki otomobilin darbeye maruz kalması veya hareket ettirilmesi durumunda sürücünün uyarılması gibi hizmetler bunlardan bazıları. 


Geniş yaşama alanı ve koltuklar 

Artan sportif görünümüne karşın daha fazla kullanım değeri sunan yeni A-Serisi her zaman olduğu gibi genç fakat hiç olmadığı kadar olgun bir yapı sunuyor. Daha fazla omuz, dirsek ve baş mesafesi ve arka koltuklara geçiş kolaylığı kadar daha büyük ve daha kullanışlı bagaj da kullanım değerini arttırıyor. Daha da iyileştirilen çevre görüş alanı güvenlik ve alan hissini arttırıyor. Sürücü ve yolcuların görüş alanını arttırmak için kapı ve direklerin görüşü engellediği kısımlar önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 10 azaltıldı. 

Yeni A-Serisi, önceki nesil ile kıyaslandığında 29 litre artışla 370 
litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı sayesinde bagaj ağızı genişliği 20 cm artarken bagaj zemini uzunluğu 11,5 cm daha artıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ısıtmalı koltuklar dışında ilk kez bu sınıfta havalandırmalı koltuklar ve masaj özelliğine sahip ön koltuklar da sunuluyor. 


Sürüş konforu: Sessiz ve dingin bir sürüş 

Her bir detayın büyük bir titizlikle ele alındığı yeni A-Serisi, tasarlanırken genel karoser rijitliği dışında karoser, yürüyen aksam, motor ve aktarma organlarının birleşim noktalarının ses yalıtımına önem verildi. Özellikle yürüyen aksamdaki hareketli parçaların bağlantı ve birleşim noktalarında alınan önlemlerle yuvarlanma gürültüsü düşürülürken böylece daha dingin ve sessiz bir yolcu kabini tesis edildi. 


Intelligent Drive: S-Serisi'nden transfer edilen çözümler Yeni Mercedes-Benz A-Serisi sürücünün hayatını kolaylaştıran en 


Yeni Mercedes-Benz A-Serisi teknik özellikleri 


güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor ve S-Serisi'nden transfer edilen özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni A-Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A-Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Bunun dışında Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi çözümler de sürüş esnasında sürücü destekliyor. 


Yeni A-Serisi standart olarak gelişmiş bir Aktif Fren Yardımcısı ile yollara çıkıyor. Sürücüyü etkin bir şekilde destekleyen sistem; daha yavaş ilerleyen, yavaşlayan veya duran araçlar dışında yoldan karşıya geçmekte olan yaya veya bisikletlileri de algılayarak fren yapıyor ve olası bir çarpmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen engelleyebiliyor. PRE-SAFE© PLUS ise olası bir arkadan çarpma riskini tespit edebiliyor. Otomobil durur haldeyken çarpışma riski- nin devam etmesi halinde sistem devreye girerek fren yapıyor ve 


A200 A250 A180 d 
Şanzıman 7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT 
Maksimum güç (BG/kW) 163/120 224/165 116/85 Devir/Dakika 5.500 5.500 4.000 
Maksimum tork (Nm) 250 390 260 
Devir/Dakika 1.620 1.800 1.750-2.500 
Karma koşullarda tüketim (1/100 km) 5,1 6,0 4,1 
CO -Emisyonu karma koşullarda (gr/km) 120 141 108 
Hızlanma (sn) 0-100 km/sa 8,0 6,2 10,5 
Maksimum hız (km/h) 229 250 202 
Uzunluk/genişlik/yükseklik (mm) 4.419/1.796/1.440 4.419/1.796/1.445 4.419/1.796/1.440 
Dingil mesafesi (mm) 2.729 2.729 ER, 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arkadan gelen çarpmanın şiddetiyle aracın ileriye doğru hareket ederek sürücü ve beraberindeki yolcuların ikinci bir darbe ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor. 


Aracın en önemli güvenlik unsurunu yüksek güvenlik seviyesine sahip dayanıklı yolcu kabini oluşturuyor. Yolcu kabinin olası önden, yandan ve arkadan çarpışmaların yanı sıra takla anında da deforme olmaması için yüksek dayanımlı ve dövme çelik yapı elemanları kullanılıyor. 


Sürücü ve ön yolcu koltuğu aktif gergili üç nokta emniyet kemerleriyle donatılıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan PRE-SAFEG Sistemi ile birlikte ön koltuklarda sıkışmayı önleyen emniyet kemerleri devreye giriyor. Arka koltuk sırasının kapı tarafındaki koltuklarında da aktif gergili ve sıkışmayı önleyen üç nokta emniyet kemerleri sunuluyor. 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi standart olarak sürücü, yolcu, sürücü diz ve perde hava yastıklarıyla donatılıyor. Çoğu rakip modelin aksine perde hava yastığı A sütununu da kaplıyor ve böylece yolculara çok daha etkin bir koruma alanı sunuyor. 


Verimli yeni benzinli ve dizel motorlar 

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi; A 200, A 250 ve A 180 d olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel ilk etapta toplam üç motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 

A 200'de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1,4 litre 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hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. 163 BG/120 kW ve 250 Nm üreten motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşliğinde 9,1 1t/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 120 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı değerleri sunuyor. 


A 250'de ise yine yeni M 260 kodlu bir turbo benzinli motor sunuluyor. 224 BG/165 kW ve 350 Nm üreten ve yenilenen CAMTRONIC teknolojisine sahip olan motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla 6,0 1t/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 141 gr/ km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı değerleri ile yollara çıkıyor. 


Her iki benzinli motor da standart olarak partikül filtresiyle donatılıyor. Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor sunuluyor. 116 BG/85 kW ve 260 Nm üreten motor (4,1 1t/100 

km karma koşullarda yakıt tüketimi, 108 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı) yeni 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve AdBlue© Teknolojisi ile desteklenen emisyon arındırma sistemiyle donatılan motor yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. 

Yeni A-Serisi motor seçeneği ve sürücünün isteğine bağlı olarak farklı yürüyen aksam tipleriyle donatılabiliyor. Standart olarak sunulan 16 inçlik jant seçeneği 19 inçe kadar uzanıyor. Standart olarak sunulan DYNAMIC SELECT ile birlikte isteğe bağlı olarak 


Premlere of the New A-Class 


iye di 


sunulan aktif ayarlanabilir amortisörler benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. 

Yeni A-Serisi standart olarak çelik helezon yaylı konforlu bir süspansiyon ve DYNAMIC SELECT ile yollara çıkıyor. Bir başka seçenek olan alçaltılmış konforlu süspansiyon, otomobilin sportif tasarımına ve yol tutuşuna 15 milimetre daha alçak ayarlanmış olan sürüş yüksekliği ile katkıda bulunuyor. Üçüncü süspansiyon seçeneği ise aktif ayarlanabilir amortisörler ile yol tutuş performansı ile konfor arasında sürücüye seçim yapma imkânı sunan süspansiyon sistemi olarak sunuluyor. 


— redes-Benz A-Class 
—Eİ Vorid Premiere: The New Mercedes-Benz A-Üla 


LANSMAN 


Artık gözü daha yükseklerde 


Tamamen yenilenen Duster, artık ucuz SUV değil, daha üst segmentteki rakipleri bile tedirgin edecek düzeye yükseltilmiş güncel teknolojilere sahip iddialı bir crossover. 


Süreyya İZGİ /Alaçatı 
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2004 yılından itibaren Renault şemsiyesi altında yeniden doğan 
Dacia'nın yükselişi her yeni modelle sürüyor. Baştan aşağı yenilenen kompakt crossover modeli Duster bu ivmeyi daha da artıracak. 
Güncel Renault teknolojileri yoğun olarak kullanılan otomobil, Alaçatı'da yapılan bir organizasyonla otomobil medyasına tanıtıldı. 
e-motoring olarak katıldığımız lansmanda yeni Duster ile tanıştık. 


Marka çizgilerinin korumakla beraber yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip olan Yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye'de satışa sunuluyor. Dacia, Yeni Duster'ı 70.900 TL'den başlayan fiyatlarla 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa çıkarıyor. 
Lansman renkleri olarak cazibesini iyice artıracak Atacama turuncu ve bej, Yeni Duster'in renk skalasına ekleniyor. Bu arada Yeni Duster ile marka için önemli bir ilk de gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile 


online satış. 100 müşteri, Yeni Duster'ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor. 


Markanın ucuz değil uygun fiyatlı otomobil sunma ilkesi, bu modelle daha da öne çıkacak. Yeni Duster, zaten çok iyi satan bir modeldi ama artırılan kalitesi ve sahip olduğu özelliklerle artık hiç şakası olmadığını gösteriyor. Kullanıcılar Duster'da artık otomatik klima, otomatik yanan farlar, 3609 kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özelliklerle karşılaşacak. 


Hatırlarsak, dünyada lanse edildiği 2010 yılından bu yana Dacia, dünyada 2 milyon 306 bin 272, Türkiye'de ise 92 bin 637 adet Duster satışı yapmıştı. 2017 yılında Türkiye'de gerçekleştirdiği 16 bin 
970 adet satış ile beşinci yılda da en çok satılan 4x4 modeli olurken 
Dacia'ya da en çok satılan 4x4 markası unvanını kazandırmıştı. 


Tamamen yenilenen otomobil, bundan böyle yeni motor seçeneği, güçlendirilen sürüş özellikleri, modern kabin teknolojileri, artırılan plastik kalitesi ve güçlendirilen izolasyonu ile artık çok daha iddialı olacak. 


Güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlara sahip dış tasarımı ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster'ın, gerçek bir SUV'un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster'da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor. 


Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye'de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor 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LANSMAN 


seçeneği ile satışa sunuluyor. (Benzinli & manuel: 1.6 SCe 115 bg- 
4x2 & 1.2 TCe 125 bg-4x2 / Dizel manuel&EDC: 1.5 dCi 90 bg- 4x2 ve 1.5 dCi 110 bg EDC-4x2 ve 1.5dCi 110 bg manuel 4x4) 


Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yepyeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 3609 kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster'da sunulan yenilikler arasında yer alıyor. 


Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz." dedi. 


Yenilenen tasarım ve konforlu iç mekan bir duruş sergiliyor. Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Model, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor. Geniş arka kısım ise otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Yeni Duster'da Dacia'nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor. 


Yeni Duster'ın ilk göze çarpan iç mekanında iyileştirilmiş kalite ve yeniden tasarlanmış gösterge paneli oluyor. Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74 mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Multimedya Sistemi, sürücülere pazardaki en kısa görüş mesafelerinden birini sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. 


Yolda ve arazide daha konforlu bir SUV 

Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor. 
Duster'da, yeni elektrik takviyeli direksiyon bulunuyor. Direksiyonu döndürmek için gereken gücün yüzde 35 oranında azaltılması, özellikle park etme sırasında kolaylık sağlıyor. Dönüş çapının yüzde 6 oranında azaltılması ile birlikte şehirlerde, yüksek hızlarda ve virajlı yollarda daha hızlı bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlanıyor. Duster, otoyolda daha güvenli bir sürüş için araç hızına göre direksiyon takviyesi oranını değiştiren bir sistem içeriyor. Bu, özellikle arazi koşullarında da sürüşü kolaylaştırıyor. 
Yeni Duster, ön, arka ve yanlarda olmak üzere dört kameradan 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oluşan 3609 görüş kamera sistemine sahip. Sistem, sürücünün araç çevresindeki alanı görmesini sağlayarak park etmeyi kolaylaştırıyor. Ön tekerleklerin açısının rahat görülebilmesi için yan aynaların altına yerleştirilmiş kameralar bulunuyor. 


Artırılmış güvenlik 

Yeni Duster, güvenlik konusunda da göz dolduran standart ekipmanlara sahip. İlk kez standart olarak sunulan yeni perde hava yastıklarının yanı sıra üst donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi, hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan farlar gibi faydalı sürüş destek sistemleri ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca güçlendirilmiş şasi, yeni koltuk yapısı, arkadan darbede yüksek koruma sağlayan yeni, daha büyük ve daha kalın ön baş destekleri, ön ve arka yan koltuklar için ön gergili emniyet kemerleri ve |-Size özellikli çocuk koltukları için yeni bir ISOFIX bağlantısı, yolcuların korunmasına yardımcı olacak ekipmanlar ile birlikte sunuluyor. 


Sürüş izlenimleri 

Duster'ı Alaçatı'da gerçekleştirilen deneme sürüşünde inceledik. Otoyolda geliştirilen sürüş özelliklerini yüksek hızlarda gözlediğimiz otomobil, elektrikli direksiyonuyla gelen yol tepkileriyle sürüş kalitesinin artırıldığını net olarak ortaya koydu. Kokpit plastiklerinden koltuklara, hatta cam açma düğmelerine, paspaslarına kadar şaşırtıcı derecede iyileştirilen kabin kalitesiyle beğenimizi toplayan araç, yoldan çıktığımızda da hazırlanan parkurda off-road marifetlerini de sergiledi. Volkan Işık Akademi tarafından sıfırdan hazırlanan zorlu parkurda Duster'in 4x4 yeteneklerini de gözlemleme fırsatı bulduk. Eski bir maden ocağında su geçişi, 30 derecelik çıkış, 33 derecelik iniş, kayalık geçişi gibi istasyonlarla sadece bu lansman için hazırlanan zorlu offroad alanı, 23 kamyon toprakla sıkıştırılmış. Lada'nın efsane modeli Niva gibi keçi kıvraklığı gösteren araç, yol dışında eğlenenler için de önemli bir seçenek olacak. Zorlu koşullarda gövde açılarının sağladığı avantajlarla kesintisiz ilerlerken başarılı lastik artikülasyonlarıyla engebeleri aşarken zorlanmadı. Özellikle kayalık geçişlerinde fazlasıyla Niva'yı hatırlattı. Duster'ın yükselen fiyatıyla birlikte imajının da değişeceği kesin diyebiliriz. 
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KÖK HÜCRE NEDİR 


LÖSANTE Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Me 


Kendine benzer hücreler oluşturmak üzere yüksek derec: sınırsız sayıda bölünme ve çoğalma yeteneğine sahip an: 


Kemik iliğimizde kan üreten az sayıda kök hücre bulunm: 


Ayrıca damarlarımızda dolaşan kan ile göbek kordonu ka kök hücre elde edilmektedir. 


HASTANE 


ZELOSANTE Lösi 


ocuk ve Yetişkin Hastanesi 
, i KURUL 


Hastanemizdeki tüm bölümlerden elde edilen gelir ve sizlerin bağışları ile L 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UŞUDUR 


)SEMİLİ ve ONKO Çocuklarımızın tedavileri tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 


Subaru XV 1.6i Xclusive 


Birçok üst düzey özelliğe sahip KV, sınıfının en iddialı modellerinden. Ama turbosuz düşük güçlü motoru ve CUT şanzımanla uyumsuzlukları elini zayıflatabilir... 


* Güvenlik donanımı 
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1 Yakıt tipi: Benzin 
Motor hacmi (cc): 1600 
d Motor gücü-(HP/d/d): 11406200 
| , Maksimum tork (Nm/d/d): 15003600 


Lineartronic CVT 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğraflar: Ali AKSIN --* 


Crossover modasına rağbet arttıkça hemen her markanın irili ufaklı modelleri birbirini takip etti. Bu kulvarın gedikli markalarından Subaru da 2012'den bu yana XV ile rakip markalardan geri kalmamıştı. Gerçi Subaru'nun geçmişinde 
1997'de çıkan ilk Forester gibi bir crossover vardı ama marka yönetimi tıpkı Honda'nın HR- 
V'ye sahip çıkmadığı gibi modelini koruyamadı ve sınıfın bayraktarlığını Nissan sahiplendi. 
Zamanında yüksek station diye adlandırdığımız Forester başka bir kulvara transfer olurken “crossover sevmeyen kullanıcılar için crossover gibi olmayan crossover” XV üretilmişti. Aslında ilk Forester'ın yüksek station ekolü sürüyordu! 
Gerçi 2012'de yollara çıkan ilk XV biraz aceleye getirilmiş gibiydi, beklenen Subaru özellikleri çok da baskın değildi. Hele plastik kalitesi premium özelliklerde hiç değildi. Ama ilk XV'ye çok benzer görünse de aslında tamamen yeniden tasarlanan ikinci nesil XV, daha gelişkin özellikleriyle dikkatleri toplamayı başardı. 
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Her şeyden önce ilk XV'ye göre daha derli toplu ve üzerinde çalışılmış bir otomobil olarak sahneye çıktı. İlkine göre boyu 50 mm uzatılan 
XV, 60 mm genişletilmiş. Aks mesafesinde de 
30 mm'lik artış var. Tasarım cinlikleri, artan 
ölçülerden daha geniş görünmesini sağlamış. 
Yenilenen XV'de hakim olan geniş ve akıcı tasarım, spor bir görünümle birleştirilmiş. Burundaki altıgen ızgaradan keskin farlara kadar Subaru ailesinin görünüşünü yansıtıyor. 
Tasarım, ızgaradan arkaya kadar akıcı bir görünüm sunuyor. Markanın 2025 yılına kadar satışa sunacağı tüm elektrikli, hibrit ve benzinli araçlarında kullanacağı Yeni Global Platformu ilk kez Subaru XV modeliyle yollara çıkmıştı. Güvenlik, yol tutuş ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli şekilde üretebilmek için geliştirilen yeni platform, markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirmelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Yeni platformun gövde sağlamlığı 


ç 
- ” 
) 
EN 
# > 
N ! ç 
G ii me 
- , ş ” 
Re e .. : 
o mz ' 
“» N 
1 e 9 ; 
— : j 
N 


ı 
N e , w v Kr ”.. 
X 


TEST 


ve verimlilikte önemli gelişmeler sağlayarak tüketiciye ileri seviyede sürüş konforu ve üst düzey güvenlik sunduğu iddia ediliyor. 


Deri kaplı kokpitte, koltuklarda ve vites topuzunda kullanılan turuncu dikişler ile metal pedal kiti markanın motorsporları geleneğinden kalma mütevazı miraslar durumunda. Rahat bir kabinde kokpit kumandaları da kullanışlı. 
Sadece üstteki küçük ekranda veriler fazla sıkıştırılmış, sürücü bakmaya üşeniyor. İşin kötüsü otomobilin elektronik gözleri EyeSight verileri için de o ekran kullanılıyor. Gösterge panelinin ortasında, akıllı telefonlarla bağlantı kurabilecek Apple Car Play özelliğine sahip bilgi-eğlence sistemi için 8.0 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. 6.3 inçlik çok işlevli ekran da çok kapsamlı içerik sunuyor. Aracın sahip olduğu EyeSight sürüş destek teknolojisi, 
Çarpışma Önleyici Frenleme, Çarpışma Önleyici Gaz Kontrolü, Adaptif Hız Kontrolü, Şerit 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İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Trafikte Hareket Uyarısı ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi fonksiyonlarıyla sürücüyü destekliyor. 


Makine odairesine (geçtiğimizde (o yeniden geliştirilmiş 1.6 litrelik boxer motorla karşılaşıyoruz. Düşük yakıt tüketimi ve emisyon salınımıyla öne çıkarılan motorun gücü ve torku da yeterli değil. Çünkü rakiplerin neredeyse tümü turboyla iyi besleniyor! Rakip modellere aynı güçte olsa, XV kesin olarak sürüşü daha zevkli bir otomobil. Kullanımda tork konvertörlü de olsa zaten CVT şanzıman gibi bir ekürisi olan motor, olan gücünü de yola tam yansıtamıyor. 
Overdrive ya da manuel seçim imkanı olmadığı için sürekli değişken oranlı kademesiz otomatik şanzımanın (CVT) özelliği gereği yüksek devirde kalan motor bir hayli gürültü yapıyor. 
Bir türlü istediğini yapamayan, yapamadıkça 
tırmalamaya devam eder gibi... Örneğin 120 
km/s hızda 4000 devirde seyreden XV, iyi bir 


uzun yol arkadaşı olmadığını gösteriyor. Drone gibi “nefes almadan” devirlenen motorun yakıt tüketiminin ise düşük olduğunu söylemek zor. 
Birçok rakibinin önden çekişli olmasına karşın sürekli dört tekerlekten çekişli olan XV, asfaltta kendinden emin ilerlerken yol dışına çıkılıp düşük devir seçildiğinde de iddialı sürüşler sağlayabiliyor. 

Sadece Low seçildiğinde devreye alınabilen 
X Mode, devreye giren elektronik diferansiyel kilidiyle yol dışındaki bazı zorlukları kolaylaştırıyor. Tabii ki başta lastikleri olmak üzere hiçbir aksamıyla ağır arazi şartlarına 


uygun diyemeyiz, ama haddini bilerek kullanıldığında dertsiz ilerliyor, engebelere karşı tavrı, tüm rakiplerinden daha gerçek. 
Unutmayalım ki, Subaru görüntüsünden çok farklı mühendisliğiyle öne çıkan bir marka. 


Zengin donanım özelliklerine sahip Subaru 
XVWnin tüm versiyonlarında, ikiz kameralı 
EyeSight sürüş destek teknolojisinin yanısıra; 
ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. 


e-motoring magazine > Şubat 2018 


TEST 


U 


* 


Ni 
Yİ jik 
| 


Yazı: Süreyya İZGİ 
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SUV ya da crossover gibi tanımlar yokken o vardı. Değişen beklentilerle artık iyice şehirli olmuş görünüyorsa da üstün yetenekleriyle en seri arazi koşullarına meydan okuyabiliyor. 


eşinci nesil Discovery, her geçen jenerasyonda daha şehirli hale getirilirken bu konuda artık serinin zirvesini ifade ediyor. Yanlış anlamayın, arazi yeteneklerinde bir kayıp yok, bilakis elektronik desteklerle becerisi belki de en üst seviyede. Ama zaten dünya da artık o eski dünya değil, kimse bu tip araçlarla balta girmemiş ormanlardaki bataklıklara girme niyetinde değil. En zorlu etaplar kayak merkezleri yolları ya da valelerin hoyrat tiretuvar tırmanışları! Bu etaplara elektronik sistemler fazla bile geliyor. Emin olabilirsiniz ki aracın sahip olduğu yetenekleri değerlendirmek bir kenara, fark edebilecek kullanıcı profili bile artık parmakla sayılabilecek kadar azaldı. Oysa hatırlarsanız, 1990'lı yıllarda Endonezya'nın Sulawesi adasında gerçekleştirilen Camel Trophy yarışmalarında kullanılan Discovery 2'lerin camları bile manuel açılırdı! 


Sıradışı tasarımı, Discovery efsanesinin geçmişten günümüze yaşadığı süreci de sergiliyor. Burunda Velar kadar zarif, profilden gücünü ortaya koyarcasına sert görünüyor. Arkadaysa eskiden beri çeşitli tuhaflıklar barındıran tasarımda doruğu bulmuş, plakalık ortalanmamış, sola doğru kaydırılmış. 

Değişik, aykırı bir stil. 


Dışardan izlemeyi bitirdiyseniz içeri geçelim, o da ayrı bir seremoni. Araç iniş binişi kolaylaştırmak için 40 mm alçalıyor. Kabinde tarifsiz lüks hakim. 
Zaten bu teknolojik ve lüks donanımlarla kimsenin araziye girmek istememesi normal. Beyaz deri döşemeler aracın kullanılacağı güzergahı 

da belirliyor, valelere aristokrat off-roaderı çok hırpalamamalarını tembihlemek gerek! Kabinde temiz hava hakim, çünkü klimanın iyonizasyon fonksiyonu, hava kalitesini yükselterek alerjenleri,havadaki bakterileri ve bunların sebep olduğu kokuları azaltarak hem sürücünün hem de yolcuların kendini iyi hissetmelerine yardımcı 
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© Motor hacmi (cc): 1999 

Motor gücü (HP/d/d): 24004000 
Maksimum tork (Nm/d/d): 50001500 
Vites kutusu: 8 ileri otomatik 
Maksimum hız (km/s): 207 

0-100 km/s hızlanma (sn): 8.3 
Tüketim (şehiriçi/şehir dışı/karma) 
(1t/100 km): 7.7/5.6/6.4 

Ağırlık (kg): 2184 

U/G/Y (mm): 4970/2220/1888 

Aks mesafesi (mm): 2923 

Bagaj hacmi (It): 258/926/2000 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oluyor. Zarif görünen kokpit üzerindeki 10 inçlik ekran, aracın tüm kumandalarını dokunarak yönetmeye imkan veriyor. Ekran menüsü kullanıcıları uğraştırmıyor, müzik sisteminden navigasyona tümü pratik bir şekilde ayarlanabiliyor. Isıtmalı direksiyon üzerindeki kumandalar, “daha da şehirli (1)” olan Velar'da dokunmatik hale getirilmişti. Discovery'de gösterge tablosunda sürüş bilgisi, eğlence içeriği ve aktif güvenlik verilerini (navigasyon, telefon ve medya) küçük bir ekran daha yer alıyor. Discovery'nin arazi marifetleri ise dairesel vites kumandasının arkasında. Buradaki All-Terrain menüsünden yol alınacak yüzey tipine göre seçim yapılıyor ve gerisi Discovery'e bırakılıyor. 
Aracın yüksekliğini manuel olarak ayarlamak da 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mümkün. Discovery, her türlü hava koşuluna ve yüzeye uygun olmasını sağlayan, Land Rover 
Sürekli Dört Çeker (AWD) sistemlerine sahip. 
Normalde ön aksa yüzde 42 çekiş sağlarken arka aksa yüzde 58 tahrik gücü sağlanıyor. Bir akstaki patinaja karşı tepki gösteren orta diferansiyel, sapma miktarını değiştirerek diğer aksı desteklemek üzere daha fazla tork ve çekiş olanağı sunuyor. Düşük devirdeyse sistemin merkezinde, ön ve arka akslarda 50:50 tork bölünmesi sunan ve kayma başlamadan önce aksları önceden kilitleyebilen bir elektronik orta diferansiyel bulunuyor. 
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Aracın içinde 7 yolcu için sihirbazlık yapabilen koltuklar yer alıyor. Intelligent Seat Fold 

sistemiyle her birini bağımsız olarak elektrikli olarak yatırmak, kaydırmak, ileri geri hareket ettirmek, kabini ihtiyaçlara göre düzenlemek mümkün. 
Üstelik bunlar sadece parmaklardan emir bekliyor. 
Son derece lüks tasarlanmış iç mekanda üçüncü koltuk sırasında oturan yetişkinler içinde gerçek bir oturma alanı ve bacak boşluğu var. Discovery'de sunulan geniş bacak mesafesi sayesinde tüm yolcular gerçekten konforlu bir yolculuğun keyfini sürebiliyor. İkinci sırada seyahat eden yolcular için 
954 mm, üçüncü sıra içinse 851 mm olmak üzere 


geniş bir alan sunuluyor. Üstelik sırtlıklarının açıları da birbirinden bağımsız ayarlanabiliyor. 
Koltukların tiyatro modeli yerleştirilmiş olması, 2004'te tanıtılan versiyondan beri standart. 

En arkadaki yolcuların da yolu 

izleyebilmesini sağlayan bu yerleşim şeklini ilk olarak markanın Türk çalışanlarından Mehmet 
Özöztürk tasarlamıştı. Donanım opsiyonları arasında üçüncü sıra için sunulan koltuk ısıtması da otomotiv dünyasında bir ilk. Daha fazlası da var! Discovery, akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulamayla araç dışında olduğunuz sırada koltukları uzaktan ayarlamanıza da olanak tanıyor! Başka soru? 


Geçen yıl yollara çıkan Discovery 5, markanın genel “ağırlık atma” ilkesi kapsamında selefine göre 480 kg hafiflemişti. Ama bu onun bir 
Freelander kadar hafiflediği anlamına gelmiyor, motor ve mekanik akşamlardan yapılan yaklaşık 
500 kg'lık tasarrufla Discovery 2.2 tona inmiş 


bulunuyor! Yani yola ağırlığını koymaya devam ediyor. Lüks SUV'da kullanılan Jaguar kökenli Ingenium motor, büyük ölçüde kardeşi 

Discovery Sport'ta kullanılanla aynı makine. 
Sadece daha fazla güç için daha büyük turbo yer alıyor. Dört silindirli makine Discovery'de en son 1989'da kullanılmıştı. Motorun performans verileri de onun artık araziden çok asfaltta zaman geçirdiğinin birer ifadesi. 

Gerçek off-road aracında lüks bile olsa kim 8.7 
saniyelik 0-100 km/s hızlanma verisiyle ilgilenir ki... Yakıt beslemesinde 032,5 artırılmış enjektör akış hızıyla 2.200 bar'a kadar yüksek basınçlarda 


çalışan solenoid enjektörler enjektörler, yakıt enjeksiyonu için çok yüksek hızlarda müthiş bir hassasiyetle açılıp kapanarak daha ekonomik bir sürüş sunabiliyor. 


Off-road konusunda görkemli bir geçmişe sahip olan Discovery, bunu tarihe gömmeyecek gövde açılarına sahip. Ne kadar elit görünse de onunla 
90 cm derinliğindeki göletlerden geçebilirsiniz. 
Yaklaşma açısı 34 derece olan aracın uzaklaşma açısı ise 30 derece. Ve 27.5 derecelik karın açısı da hayli dikkate değer. Aracın yerden yüksekliği de 28.3 mm. Bunların anlamı, Discovery ile hala istediğiniz yere gidebileceğiniz! 


EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan aracın güvenlik özellikleri üst seviyede. Kompozit bagaj kapağı dışında tamamı dayanıklı alüminyum konstrüksiyon olan gövde elektronik ve 

mekanik birçok korumaya sahip. Öyle ki perde hava yastıkları devrilmeyi bile algılıyor. 


Land Rover Discovery'nin donanım listesi çok zengin. Öyle ki bu ekipman listesi aracın kataloğunda bile aksesuarlar hariç 16 sayfa tutuyor. Eksik bulamayacağınıza bahse girerim! 
Discovery'nin tasarımı, müthiş konforu, sürüş 
kalitesi ve tabii geleneklerinden dolayı Audi 07 
ve Volvo XC90'dan daha karizmatik olduğu bir gerçek. 
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örünümü bir hayli füturistik ve bir il da feminen olsa da bu sevimli şike coverda MPV tadı rakiplere göre 

(ar veya 


Yazı: Süreyya İZGİ 
Fotoğraflar: Oytun IŞLAR 
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* Ferah iç hacim 
* Yumuşak ve konforlu gövde 
* Umulmadık konfor seviyesi 
* Değişken koltuklar 

- Ucuz plastik yoğunluğu 

- Direksiyon tepkileri 

- El freni kolu 


Yakıt tipi: Benzin 
Motor hacmi (cc): 1199 
Motor gücü (HP/d/d): 11005500 
Maksimum tork (Nm/d/d): 20501500 
Vites kutusu: 6 ileri EAT6 otomatik 
Maksimum hız (km/s): 183 

0-100 km/s hızlanma (sn): 10.6 
Tüketim (şehiriçi /şehir dışı /karma) 
(1t/100 km): 6.9/4.8/ 5.6 
Ağırlık (kg): 1203 

U/G/Y (mm): 4155/1765/1597 
Aks mesafesi (mm): 2604 

Bagaj hacmi (It): 410/520/1289 
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Bundan böyle teste gelecek hatchback, sedan ya da 
SW otomobilleri törenle karşılayacak durumdayız. 
Otomotivdeki büyük gövde dönüşümü etkisini yoğun crossoverlarla gösteriyor! Tüketici tercihleri bu yöne dönüyor ama sanıyoruz artık üreticiler de bu tarafı işaret ediyor. PSA bünyesinde aynı alt yapı ve motorları paylaştığı Peugeot 2008 ve Opel Crossland X'in kardeşi olan kompakt SUV C3 Aircross, kardeşlerinin yanı sıra Renault Captur, Hyundai Kona, Seat Arona gibi araçlarla rekabet edecek. Otomobil kardeşleri gibi İspanya'daki eski Opel fabrikasında üretiliyor. 


Citroân'in alışılagelmiş sıra dışı tasarım çizgisinde olan otomobili başka bir markayla karıştırmak imkansız. Biraz füturistik biraz feminen... Yumuşak 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hatları sevimli bulacaklar kadar hoşlanmayacaklar da olacaktır. Otomobilin en büyük kozu geniş iç mekanı. Kabine girdiğinizde gerek geniş koltuklar gerekse yüksek tavan belirgin bir ferahlık sağlıyor. 
Önce ve arkada yolcularını rahat ettiren C3 Aircross, değişken bagaj özellikleriyle de oldukça fonksiyonel bir otomobil. Kanepe gibi görünen rahat ön koltukların arasındaki tuhaf el freni kolu ve onun tutunduğu parça, Peugeot 2008'den tanıdık. 
İnanması güç ama el freni yoluna anahtar ya da telefon bile düşebiliyor! Güzel tasarlanmış kokpitin üzerinde bazı ilginç yerleşimler var. Bunlardan ilki geleneksel yerinden ayrılıp kokpitin altına taşınmış otomatik vites konumları. Diğeriyse onun hemen üzerindeki minik boş “raf”! Telefon koysanız koyulmaz, otoyol bileti koysanız 


durmaz! Sanıyorum sadece bozuk paralar için... 
Kullanışlılığın bu kadar öne çıkarıldığı araçta buna karşılık ön kısımda kapılar dışında bardaklık sunulmamış. Göreceli olarak ucuz görünümlü sert dokunuşlu plastik kullanılmış kokpitin üzerindeki 
7 inçlik dokunmatik ve “sezgisel” ekran üzerinde hareket halinde işlem yapmak, geleneksel düğmeler kadar pratik ve güvenli gelmiyor. Ama artık hemen her markada trend bu... Mirror Screen teknolojisiyle akıllı telefon bağlanabiliyor, sürüşle uyumlu uygulamalar ekran üzerinden yönetilebiliyor. Modern zamanların gerekleri! 


C3 platformunda geliştirilen crossover, buna karşılık C4 Cactus'ten daha uzun aks mesafesine sahip. 
Geniş ve ferah iç mekanında sağladığı değişkenlik 


ve fonksiyonellikle geçmişin MPWlerinin özelliklerini sunuyor. Citroğn ürün gamında C3 Picasso'nun yerini alan otomobilde benzer değişkenlikleri görmek mümkün. Ön koltuk sırtlığının öne doğru yatırılabilmesi ve arka koltukların iki ayrı parça halinde ileri/geri kaydırılabilmesi, 2.40 metrelik bir iç uzunluğun yanı sıra çok pratik kullanım özellikleri kazandırıyor. Ama bu kadar modülerlik ilerleyen kilometrelerde ne kadar tıkırtı olarak geri döner, bilemiyorum. Hacmi 1289 litreye kadar artırılabilen bagaja ulaşmak için kayak boşluğu da kullanılabiliyor. 


Test otomobilimizde PSA Grubu marka ve modellerinde kullanılan 1.2 litre hacimli, üç silindirli motor yer alıyordu. Turbo destekli motor, biraz 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tork fazlasıyla geçmişin atmosferik 1.6 litrelik motorları seviyesinde güç çıkışı sağlayabiliyor. 
Turbosuz 82 HP'lik versiyonu olan bu makine, 
Opel ya da Peugot'da gördüğümüz gibi 130 HP'ye kadar güç verebiliyor. Motor seri devirleniyorsa da C3 Aircross'un karakterinde agresiflik yok, gösteri aracı değil, huzurla, ferah ferah seyahat vadediyor. Ama hantallık da yaşatmıyor, motorun diri performansını ölçülü kullanmak zaten süspansiyon ve gövde karakterinin gereği... PSA eseri 
EAT6 otomatik vites kutusu, kimi zaman bocalayıp değişimlerde tembellik yapıyorsa da Citroân'in esnemeleri ve kasılmalarıyla kullanıcıları bezdiren eski elektro hidrolik şanzımanlara göre gayet iyi. 
Üstelik koldan manuel kullanma imkanı da veriyor. 
Mantık sınırları içindeki kullanımlarda motor sesini de yükseltmiyor, tüketimini de. 
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Geleneksel Citroân kimliğindeki süspansiyon sistemi fazlasıyla yumuşak. Belki yoldan gelen darbeleri emişi birçok kullanıcıyı memnun edecektir ama gövdenin esnemelerinden de keyfi kaçacaklar olabilir. Neyse bu esnemeler daha çok kullanım tarzıyla ilgili, sakin kullanıcıları ilgilendiren bir sıkıntı yok. Viraj yetenekleri makul seviyede olan otomobilin direksiyonuysa bir hayli hafif. Keskinlik yerine otomobilin sakin karakterine uygun tepkiler gözleniyor. Kadın sürücüler dışında ileri yaştaki kullanıcılar şikayet etmeyecektir ama performans meraklıları keyif almayabilir. 


Gerek aile içi gerekse rakip markalarla sıkı bir fayda/fiyat karşılaştırması yapmak tercihi tasarım zevklerinin önüne çekebilir. 
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İçinde olduğu grubun ana markası Hyundai'nin iddialı hibrit modeli lonig ile kardeş olan Niro, crossover segmentinde ağırlığını teknolojisiyle hissettirmek istiyor. 


Yazı: Oytun IŞLAR 
Fotoğraflar: Süreyya İZGİ 


* Akıcı performans ile uyumlu çift kavramalı otomatik şanzıman 

* Düşük yakıt tüketimi ve uyumlu çalışan hybrid sistem 

* Zengin donanım, akıllı ayrıntılar ve yüksek konfor özellikleri 

* Yüksek kalite hissi ve çağdaş tasarım 
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Motor hacmi (cc): 1580 
Motor gücü (HP): 10505700 
Maksimum tork (Nm) : 14704000 d/d 
Manyetik Tip Elektrikli Motor 
Motor gücü (HP): 43,501798 - 2500 
Maksimum tork (Nm): 17001798 d/d 
Vites Kutusu : 6ileri oranlı çift 

. kavramalı otomatik şanzıman 

. Maksimum hız (km/s): 162 

R 0-100 km/s hızlanma (sn): 11,5 

. Tüketim (şehiriçi /şehirdışı/karma) 

N (1t/100km):3,9/3,8/3,8 

© — Ağırlık (kg): 1485 

pi U/G/Y (mm): 4.355 / 1.805 / 1.545 

e Aks mesafesi (mm): 2.700 

© — Bagaj hacmi (It): 550 / 1545 

e 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ükselen ve her geçen gün mükemmeli arayan Kore otomotiv devlerinden Kia'nın en güncel modellerinden biri 

olan Niro, bu ay test konuğumuz oldu. Yaklaşık son 10 

yıldır ülkemizde epey hayran kitlesi oluşturmuş ve elle tutulabilir satış rakamlarına ulaşmış olan, özellikle crossover ve SUV sınıfı modelleri ön plana çıkan Kia markasının bu çağdaş modelini detaylıca inceledik. 


Otomobil ilk olarak 2013 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda bir konsept 
olarak tanıtılmış. Üretimine karar verilip pazara sunulması ise 2016 
Chicago Otomobil Fuarı'na isabet etmiş. Hyundai lonig ile aynı platformu paylaşması üretim maliyetlerinin bir şekilde optimize edilmesini sağlamış. Dolayısıyla platformunu paylaştığı kardeş firmanın otomobili gibi hybrid teknolojisinin başarıyla uygulandığı bir otomobil. Niro, Aralık 2016 tarihinde Guiness Rekorlar Kitabı'na en düşük yakıt tüketimine sahip hibrit otomobil olarak girmiş. 


İlk etapta, Niro'nun B mi yoksa C sınıfına mı dahil olduğunu kavramakta güçlük çektik. Oldukça kompakt ölçülere ve tasarıma sahip olması sanki her geçen gün boyutları genişleyen B sınıfına göndermeler yapıyor olsa da kavram ve donanım özelliklerine 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bakıldığında daha çok C segmentine hitap ediyormuşçasına bir izlenime kapılmamıza neden oldu. Platformunun Hyundai lonig İle ortak olması neticesinde onu bir Ç sınıfı crossover olarak tanımlamak daha doğru görünüyor. 


Tasarım ve kullanışlılık günümüzdeki her sınıftan otomobilin zaten olmazsa olmazı durumuna gelen kavramlar olduğu için bu öze Kia'nın daha çok sunabildiği mekanik özelliklerine ve avantajlarına odaklanmak istedim. Zira bu sınıfta Hybrid teknolojisini sunan ikinci marka olma özelliğini taşıyor. İster istemez Türkiye'de üretilen Japon rakibiyle karşılaştırma gereği görüyor bilinçaltım... Her otomobi sınıfı arasında kıran kırana mücadele olduğu için test ettiğim her konuğumuzu rakipleriyle karşılaştırma güdüsü taşıyorum. Testimize tahsis edilen en donanımlı Exclusive modeline daha direksiyona kurulur kurulmaz alışkanlık geliştirdim. Zira sürücüye hitap eden tüm ayarlar ve donanımların eksiksiz olduğunu, günümüzün tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ve yüksek bir kalite kavramıyla sunulduğunu fark ettim. Kalite algısı Kore üretimi otomobillerde günden güne arttığı gibi, kalitenin kurallarını belirleyen Japonları da kıskandırabilecek hale ulaştı. Burada ilginç bir ayrıntı da muhtemelen gerek Kia gerekse Hyundai olsun, tasarımların Avrupa eksenli ve Avrupa tüketi- 


cisinin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde konumlandırılması 


olsa gerek... Kaldı ki Kia Niro'nun da şef tasarımcısı Audi'nin eski tasarım patronu Peter Schreyer. VW grubunda 90'lı yıllardan beri birçok modelin imzasını taşıyan ve Kia'nın yakın tarihindeki her modeline şekil veren aynı kişi... Dolayısıyla marka Koreli ancak görseli tamamıyla Avrupalı diyebiliriz. 


En yüksek donanımlı modelimizi test ettiğimizden olsa gerek, elektrikli ayar mekanizmalı ve ısıtıcılı koltuklardan tutun, otomotiv sektöründe bir zamanlar lüks sınıfa ait olan birçok donanım kalemine sahip bu kullanışlı otomobilin Avrupalı rakiplerinden hiçbir eksiği olmadığını hemen anlıyorsunuz. Burada teker teker orasında şusu var burasında bunu koymuşlar demekten ziyade, çok önemli iddialar ortaya koyan motor teknolojisine odaklanmak istiyorum. Zira Niro, günümüzün en geçerli ve umut bağlanan elekirikli yarınlarına 


motor teknolojisiyle meydan okumak Üzerine tasarlanmış. 


1580 cc hacminde, 105 HP'lik bir benzinli motora sahip. Kökleri 
belki de 90'lı yıllara kadar uzanan 147 Nm tork değerine sahip klasik bir benzinli motor yanında, 170 Nm tork değerine sahip bir de elektrikli motor bulundurması onu farklılaştırıyor. Üstelik 


çok dengeli bir güç ve ağırlık dağılımına sahip hibrit sistem, 6 ileri ranlı çift kavramalı bir otomatik şanzımanla desteklenmiş. Otomoilin tüm mekaniğinin yakıt ekonomisi Üzerine odaklı tasarlandığını östergelerinden anlayabiliyorsunuz. Eski zamanlarda “ekonometre” arak isimlendirilen bir gösterge üzerinde elekirik motorunun veya enzinli motorun çalışma zamanlarını detaylı olarak görebiliyorunuz ve kullanım stilinizi bu göstergeye göre ayarlıyorsunuz. Tuhaf ir zihinsel yönelimle, sürüş stiliniz ne şekilde olursa olsun, otomoil sizi kendi mekanizmasına göre yönlendiriyor gibi algılıyorsunuz. 
renleme sırasında motorun regeneratif özelliği elekirik motorunun şarj etmesine imkan veriyor. Hangi şartlarda veya ne şekilde sürüş sergileseniz de tüketim değeri ortalama 5,5 It /100 km limitini geçemiyor. İster boğucu İstanbul trafiğinde dur kal halinde olun, ister iklimlendirme sistemi açık ve yüksek devirli şekilde otoyol şartlarında hızlı yol alıyor olun; sonuç yine aynı tüketim limitinde kalıyor. Testimizin sonlarına doğru 4,9 1100 km gibi bir değere inmiş olsak da üreticinin fabrika değeri olan 3,8 1t/100 km değerine erişemedik. Uzun yolculuklarda cruise control açık ve sabit hızlarda ilerlerken muhtemelen 3,8 lt değerini görmek olası gözüküyor. 
1485 kg ağırlığındaki bu hafif (!) SUV, neredeyse B sınıfı Yaris Hybrid kadar tüketim değerleri sunuyor. Ayrıca bunu daha fazla elektrik 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motoru kullanarak yapması dikkatimizden kaçmadı. Bugüne dek test ettiğimiz tüm hybrid teknolojisine sahip otomobillerden daha etkin elektrik motoru kullandığını söylemek gerekiyor. Dolayısıyla akümülatör ve elekiromotor teknolojisi daha optümum şekilde tasarlamış diyebiliriz. Şehir içi trafiğinde yoğun şekilde elekrik gücünü kullanıyor olması ve donanımdaki elektrikli aygıtların hepsinin çalışır halde olmasına rağmen benzinli motora geçmemesi dikkatlerden kaçmıyor. 


Otomobili her zaman “Eco” seviyesinde kullanıyorsunuz. Motorun biraz performanslı hale gelmesini arzu ettiğiniz takdirde vites kolunu manuel seçeneğe aldığınızda hissedilebilir şekilde performansın arttığını fark ediyorsunuz. Üstelik bu “Sport” seçenek yakıt tüketimini de etkilemiyor. Sadece benzin motorunu efektif hale getiriyorsunuz ve ihtiyacınız olan geçici güce hakim olabiliyorsunuz. 
Donanım konusunda navigasyon sistemi dışında hiçbir eksiğe rastlayamadık. Son zamanlarda çoğunlukla elekirikli cam tavan kullanan üreticilerin aksine klasik bir sunroof düzeneğinin bulunması dikkatimizden kaçmadı. Crossover sınıfına ait olmasına rağmen 4 tekerden çekiş veya çekiş kontrol elektroniğinin eksikliğini önemsemedik. Zira bu sınıfta ürünü olan her marka neredeyse aynı yöntemi uyguluyor ve SUV görünümlü yüksek station wagon konseptine yöneliyor. Tüketiciler için böyle bir otomobilin sert arazi koşullarında kullanılması beklenmiyor. Tasarım konusuna gelirsek, kardeşi Hyundai lonic izlerini bilhassa arka aydınlatma grubunda hissedebiliyorsunuz. lonic bir şekilde crossover basamağını atlamış gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Aracın ön tasarımı klasik Kia modellerine göndermeler yapıyor. Peter Schreyer ve ekibi aynı tasarım diline sahip ve her markada belirgin bir örneği bulunan bir model ortaya çıkarmışlar. Açıkçası insanın gönlünü çelen bir tasarımdan ziyade, ayakları yere basan, ergonomisi kusursuz, mekaniği başarılı ve Avrupalı tüketici başta olmak üzere tüm güncel zevklere hitap edebilecek bir otomobil yaratmışlar. 


En önemli verilerden birisi olan fiyata gelirsek; testini gerçekleştirdiğimiz en yüksek donanımlı Niro Hybrid Exclusive modelinin anahtar teslim fiyatı 156.600 TL olarak tüketiciye yansıyor. Giriş seviyesinde olan Concept Plus donanımı 137.000 
TL rakamına sahip bulunuyor. En yakın ve belki de tek rakip olan yerli üretim Toyota CHR 1.8 Hybrid, iskontolu 150.300 TL fiyatla paralel donanıma sahip modeline alıcı arıyor. 


SUV formunda, zengin donanımı ve akıllı motoruyla uzun yıllar çok amaçlı kullanılacak bir otomobil arayışında olanların, mutlaka Niro'yu test etmeleri ve rakipleriyle karşılaştırmalarını öneririm. 
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Otomotiv tarihinin belki de en absürd fikirlerinden biridir Matra'nın yan yana üç koltuğu. Talbot'un hatlarında ve Simca kabininde Peuyeot hakimiyeti var. 


imca, Matra, Talbot... Birbiriyle organik bağları hiç ayrılmayan bu üç otomobil üreticisi ilginç denemelerle hep otomotiv endüstrisinin içinde yer aldılar. Ne var ki üçü de bir türlü “yırtamadı”, hep yaşamak için boğuştu, himaye edecek güç aradı durdu... Bunların en eskisi, Fransız zannedilmesine karşın İngiliz markası olan Talbot. Şöyle ki, Fransız Clement-Bayard marka otomobilleri İngiltere'ye ithal edip satan kuruluş olan Talbot, 1903'te kuruldu. Kuruluş yıllarını 1. Dünya Savaşı yıllarında İngiliz ordusuna ambulans üreterek geçiren firma, 1913'te 
160 km/s'e ulaşan ilk otomobili üreterek motorsporlarında da boy gösterdi. 
Ama 1938'de fabrikaya kilit vurdu. Zayıf bir kuruluş olarak sürekli el değiştiren ve ortak alan Talbot, bir türlü ayağa kalkamadı. 2. Dünya Savaşı sonrası Chrysler'ın Avrupa'da pazar kazanmak için satın aldığı marka, Britanya'da 
üretilip satılan küçük “Amerikan”larda kullanıldı. 1951-1953 arası Formula 1 
Şampiyonası'nda yer alan markanın 1979-1984 arası WRC deneyimleri de var. 1979'da PSA Grubu Fransa ve İngiltere'deki Chrysler üretim tesislerini devralırken grup bünyesine geçti. Bu yılların belki de tek başarısı Jean Todt'un kurduğu Peugeot Talbot Sport takımıydı. Peugeot alt yapılı düşük fiyatlı otomobiller üretilen bu yıllarda kayda değer bir başarı elde edilemedi ve otomobil üretimine 1986, hafif ticari araç üretimineyse 1992'de son verildi. 2008'den beri PSA Grubu bünyesinde Talbot'un Renault'nun Dacia'da izlediği modelin benzeri uygulanarak düşük bütçeler için öncelikle Çin pazarını hedefleyen üretim yapması planlanıyor! 

Simca ise Fransız markası olsa da Paris'teki Fiat ithalatçısı bir İtalyan olan Enrico T. Pigozzi tarafından kurulmuş bir marka! 1934'te kurulan Simca (Sociste Industrielle de M&canigue et Carrosserie Automobile), ilk dönemlerinde Fiat destekli üretilen küçük şehir otomobilleriyle tanındı. 1954'te Ford Fransa tarafından alınan Simca, 1958'de Talbot'a satıldı. Aynı yıl Ford, Simca'daki hissesini Chrysler'a devretti. 1970'den itibaren Chrysler-Simca olarak anılan marka 1979'de Talbot ile birlikte Peugeot ve Citroen'den oluşan PSA Grubu'na 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satıldı. Kaderi elden ele dolaşmakla geçen Simca'nın en önemli başarısı, 1979'de Car of the Year seçilen Chrysler, Dodge ve Plymouth markasını da taşıyan 100 modeli oldu. PSA'nın küçük çocuğu olarak 1980'lerin sonuna kadar ucuz otomobilleriyle yaşayan marka, en son Güney Amerika ülkelerinde görülmüştü. 

Ve Matra! Aslında Matra'yı kaybeden olarak nitelemek hata olabilir, onların burada olmasının nedeni kendi markasını yücelterek üretiminin olmaması. Yoksa Fransız devriminde genelde başrolde Matra var! Mecanigue Aviation TRAction'un kısaltması olan marka, ilk yıllarında hava ve uzay teknolojisine yoğunlaşmıştı. 
Ancak şirket yöneticileri yenilikçi fikirleriyle spor otomobiller arasında öne çıkmayı planladı. 1965'te Jean-Luc Lagardere tarafından kurulan firma genelde Renault'nun himayesinde var olma savaşı içinde oldu. DJet, Bonnet Jet, 530, Bagheera, Murena gibi Renault motorlu spor otomobilleriyle küçük adetlerde butik üretim yapan Matra'nın en önemli başarısı SUV'ların atası sayılan 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projesi Rancho oldu. Murena'da uygulanan üç koltuklu ve ortadan motorlu coupe konseptiyse eşsiz bir projeydi. Matra'nın getirdiği yenilikçi fikirler, Renault'nun ilk Avrupa'daki minivan Espace'ın üretimini Matra'ya vermesini sağladı. Büyük başarı getiren bu tasarımın Matra ürünü olduğunu profesyoneller dışında kimse bilmedi. 
Üzerinde taşıdığı marka Renault idi. Yine Renault yeniliği zannedilen Avantime'ın da Matra tarafından tasarlanıp geliştirildiğini bilenler parmak kaldırabilir mi? (Bu ayrı bir yazı konusu olacak) 2003 yılında Pininfarina tarafından alınan Matra, 2009'da yine el değiştirdi ve Segula'ya satıldı. Tarihi boyunca çok iyi tasarımları olsa da hiç göz önüne çıkamayan Matra'nın F1-F2 tarihinde de önemli projeleri oldu. En önemlisi Jackie Stewart'ın Matra-Ford ile 1969'da kazandığı F1 pilotlar şampiyonluğu oldu. 

Birbirinden bağımsız da olsalar aynı otomobil üzerinde kendi markalarını da yalnız ya da beraber de taşısalar bu üç marka hiçbir zaman A sınıfına yükselemedi. Büyükleri birkaç adım geriden takip etmeye mahkum kaldılar... 


Gerçek sürüş keyfini bir kere yaşadıktan sonra aynı tadı başka hiçbir yerde bulamayacaksınız. 
KG&CC'a gelin, biniciliğin keyfini sürün... 


b. 
0212 2397010 O wwwkg-cc.com Demirören 
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Dünya dışına çıkan ilk otomobil 


Fotoğraflar: NASA 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tomotiv endüstrisinde pek de esameleri okunmaz ama Macarların mühendislikte ne kadar 


başarılı olduğu bilinir. Çünkü kritik noktalarda, km taşlarında hep onlar vardır. Artık ismi unutulmaya yüz tutmuş karbüratörü icat eden ikili Donat Banki ve Janos Csonka?dan Ford T Model'in dizaynında başrolü oynayan -dünyanın ilk grand prix şampiyonu!-Ferenc Szizs'e ve tabii ki BMW'nin Avusturya'da dizel fabrikasını kurup dünyanın ilk direkt enjeksiyonlu dizel motorunu geliştiren Ferenc Anisits?'e hayli köklü bir mühendislik geleneği olduğu bilinirdi Macarların. Ama bu unutulmuş ulusun otomobildeki gururu bunlardan hiçbiri değil... 


“Daha ne olsun” diyenler, gözlerini dünyanın uydusuna çevirmeli! Çünkü Ay'da dolaşan üç araç da 1956'daki Macar devrimi sonrası ülkeyi terkedip Detroit'e yerleşen mühendis Ferencs Pavlics'in tasarımıydı. 
Motorlarında yüzlerce beygir gizli Camaro ve Corvette'lerin geçtiği GM bantlarında görev yaptıktan sonra transfer olduğu NASA'da, tek beygirlik ama misyon farkından dolayı evrenin en değerli otomobillerinden birini tasarlayan Pavlics, Macar halkının gözünde de tarifsiz bir yere sahip. Yeryüzünün dışında sürülmüş tek otomobil olan Ay buggy'si Lunar Rover, üç Ay seferinde 90 km kadar yol kat ederken 12.8 km/s hıza ulaşmıştı. Herkesin ay otomobili ismiyle tanıdığı, ancak mühendisleri tarafından LRV (Lunar Roving Vehicle) olarak adlandırılan araç, dünya dışında “toprağa” basmış insan yapımı ilk arabadır. “Kum buggy”lerini 
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ETERNAL (LRV (Lunar Roving Vehicle) 1971 
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OUT-OF-THIS-WORLD RECORDS! 


andıran bu araçlardan ilki | 
1971'de Amerikan havacılık devi Bocing'in Ala- 


Ağustos 


bama tesislerinde üretildi. 
Dünya-Ay arası yolu saymazbirkaç saatlik 


araştırmalar için üretilen bu 


sak sadece 


özel araçlardan ilki, astronot pilot James Irwin tarafından kullanıldı. 


LRV katlanabilir olduğundan boyutlarının yarısı kadar bir araçla taşınabilmişti. Aracın ay yüzeyine indirilmesi bir astronotun da yardımıyla yarı otomatik bir şekilde gerçekleşmişti. Ay otomobili LRV üç parça ve şasi üzerine katlanmış dört tekerlekten oluşuyor. Aracın parçaları teker teker bir taşıyıcı bant sayesinde yüzeye indiriliyordu. Katlı duran tekerlekler ve şasi, bir yay mekanizması sayesinde açılıyor. Yine katlı durumdaki koltukların açılması ve elektronik donanımın montajının ardından, LRV harekete hazır hale gelebiliyordu. 


Dünyadaki yerçekiminin 6'de biri gücünde bir yerçekimiyle yüzeye tutunması planlanan LRV, dünyada 206 kg gelirken Ay'da sadece 34.5 kg ağırlığındaydı. Otomobilin alüminyum gösterge tablosunda sürüşe ait hiçbir şey yoktu. Tümü araştırmalara hizmet veren sayaçlardı. Zaten araçta da güç düğmesi ve yönlendirme kolundan başka bir mekanizma da bulunmuyordu. Dört ayrı şalterle dört ayrı tekerleğe bağlı toplam 1 HP üreten dört ayrı elektrik motoru, hareketi sağlıyordu. Otomobil tutkunlarına komik gelen bu güç, NASA tarafından “fazla bile” şeklinde tanımlanıyordu. Maksimum hız NASA tarafından 11 km/s olarak sınırlanmıştı. 
Kimsenin acelesi yoktu! Aracı 92 km kadar götürebilecek kapasitede enerji sağlayabilen 36 Volt gerilimli 121 Amper kapasiteli gümüş oksit çinko aküler, 0.25 HP'lik dört motora enerji sağlıyordu. 


Ön taraftaki altın kaplı antenin görevi sadece dünyaya görüntü göndermek değildi. 
GPRS henüz 


Günümüzün modem benzeri (o teknolojiler gelişmemişti ama bu anten- den yollanan sinyaller sayesinde aracın yeri Houston'daki 
NASA tarafından milimetrik olarak takip edilebiliyordu. 

Motors tarafından havacılık Oo devi 


General 

Amerikan 
Bocing'in Alabama tesislerinde üretilen LRV, alışılagelmiş otomobillerden bir hayli farklı. Hatta, dört tekerlekli olması dışında ortak özellik bulmak zor. Gaz ve fren pedalları bulunmayan LRV'de camlar da yok. Hızı hareketten ibaret olan araçta durabilmek için geri vitesi seçmek yeterliydi. Bir levyeyle yön verilebilen araç, 25 cm yüksekliğindeki engelleri aşabilirken dört tekerlekten çekişli olmanın avantajlarını da yaşıyordu. 59 cm genişliğindeki yarıklardan geçebilen LRV, 25 derece açılı yokuşları ve 45 derecelik yanal eğimleri aşabilecek şekilde yönlendirilebildiğinden olduğu yerde sıfır çaplı bir 


tasarlanmıştı. e Tekerlekler ayrı ayrı 


daire içinde dönebiliyordu. 


İlki 1971'de gerçekleştirilen Ay yolculuğuna çıkan her üç araç da orada bırakılmıştı. Bu araçlar Ay'daki havasızlık ve nemsizlik sayesinde yüzyıllarca paslanmadan kalacak ve yeni Ay ziyaretçilerini bekleyecek. Bu araçlar gerçekten “Eternal”. 


Ama NASA'nın elinde replikaları hep var oldu. 
Maliyeti 10 milyon doları bulan her bir otomobilden 11 adet üretilmişti. Artık bir hatıra olmaktan öte görevi kalmayan Ay otomobili LRV?, bugün Florida'daki Walt Disney World'de Experimental Prototype Community of Tomorrow EPCOT”ta sergileniyor. 
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